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Thông điệp. NĂM THỨ HAI CHUẨN BỊ. 

KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN FUKUOKA 

 

Một năm trước, chúng ta đã bắt đầu hành trình hướng đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập 

Giáo phận Fukuoka. Đây là “thời gian hồng ân” được ban cho chúng ta, để mỗi người có thể 

đào sâu đức tin của mình, và để Giáo phận Fukuoka, như một Giáo hội được sai đến vùng 

đất này, canh tân quyết tâm làm chứng và loan báo Tin Mừng. 

 

Đã 98 năm trôi qua, kể từ khi Giáo phận Fukuoka được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 

1927. Trong suốt thời gian ấy, nhờ sự dấn thân của giáo dân, tu sĩ, linh mục và giám mục, 

Giáo hội đã phát triển, và ánh sáng Tin Mừng được thắp lên nơi vùng đất này. Chúng ta vô 

cùng biết ơn những người đã góp phần làm nên lịch sử này. Như đã được viết trong cuốn 

cẩm nang “Kế hoạch Mục vụ Giáo phận” rằng. “Chúng ta nhìn lại chặng đường giáo phận 

Fukuoka đã đi với lòng biết ơn. Chúng ta được khích lệ bởi lòng nhiệt thành, được truyền 

cảm hứng từ Tin Mừng. Nhờ đó, chúng ta tin tưởng bước tới tương lai với niềm hy vọng”. 

Như đã nhiều lần nhấn mạnh, “tạ ơn,” “nhiệt thành” và “hy vọng” là ánh sáng hướng dẫn 

hành trình của chúng ta.  

 

Đồng thời, trong hành trình dài ấy, cũng có những lúc Giáo hội đã đánh mất ánh sáng Tin 

Mừng, nhìn sự việc theo lối ích kỷ, đưa ra những quyết định theo ý riêng, không quan tâm 

đến những người bị gạt ra bên lề, thậm chí đã gây tổn thương cho người khác. Khi nhìn lại 

98 năm, chúng ta thấy những sự thật đó. Chúng ta cần xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa và từ 

những người đã bị tổn thương, và xin ơn trung thành với Tin Mừng. Ba năm chuẩn bị hướng 

đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo phận, cũng là thời gian của sám hối và hoán cải. 

 

Năm đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc. Chủ đề của năm đầu tiên là “Trở thành 

một Giáo hội hiệp thông, hỗ tương”. Chúng ta đã thực sự cảm nghiệm sâu sắc niềm vui 

“cùng nhau đồng hành” chưa? Trong phụng vụ, chúng ta đã cùng nhau hợp tiếng, hợp lòng 

ngợi khen Thiên Chúa và nhận thức sâu sắc khi cùng nhau tham dự bàn tiệc Thánh Thể 

chưa? Chúng ta đã tạo ra không gian để củng cố sự hiệp thông, qua việc chia sẻ Lời Chúa, 

các chương trình học hỏi, như là nền tảng và động lực cho đời sống cộng đoàn chưa? Chúng 

ta đã quan tâm và nỗ lực cụ thể để nối lại với những anh chị em đã xa cách cộng đoàn vì 

nhiều lý do không? Chúng ta đã thực sự cố gắng mời gọi mọi người đến với Giáo xứ và đón 

tiếp họ cách thân tình chưa? Chúng ta phải tạ ơn vì những ân huệ, niềm vui và sự nâng đỡ 

mà chúng ta đã nhận được trong năm vừa qua. 

 



Trước khi bắt đầu năm thứ hai, sẽ rất tốt nếu chúng ta cùng nhau lượng giá xem mình đã 

sống năm đầu tiên như thế nào. Hãy chia sẻ những trải nghiệm trong năm qua tại cộng đoàn 

hay giáo xứ của mình. Hãy tạ ơn về những điều đã làm được, khiêm tốn nhìn nhận những gì 

còn thiếu sót, và cùng nhau làm mới lại quyết tâm tiếp tục hành trình. Mỗi năm là một hồng 

ân của Thiên Chúa, chúng ta cần trân trọng điều đó. 

 

Và, năm thứ hai bắt đầu. Chủ đề của năm thứ hai là “Trở thành một Giáo hội hướng tới 

tương lai”. Chúng ta đặc biệt chú trọng đến mục vụ giới trẻ và tăng cường mối tương quan 

với mọi thành phần trong cộng đoàn ngày càng đa văn hóa của chúng ta. Trong “Kế hoạch 

Mục vụ Giáo phận,” có nhiều đề nghị để thực hiện mục tiêu này, cả ở cấp độ cá nhân lẫn 

cộng đoàn. Chúng ta hãy dành thời gian để cùng nhau thảo luận về việc có thể thực hiện 

những đề nghị đó như thế nào. Đặc biệt, vấn đề trẻ em và giới trẻ là điều vô cùng quan trọng 

đối với mọi cộng đoàn. Tôi hy vọng năm nay sẽ là cơ hội để phát triển cho tất cả mọi người. 

 

Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay soi sáng cho hành trình năm thứ hai của chúng ta. Để 

“được hưởng sự sống đời đời” không phải là điều gì quá khó khăn. Điều cần thiết là mở 

lòng đón nhận những biến cố và gặp gỡ mọi người trong cuộc sống, lắng nghe “tiếng gọi 

của Thiên Chúa” vang lên trong đó, và đáp lại bằng hành động cụ thể. 

 

Người Samari nhân hậu gặp nạn nhân bị rơi vào tay kẻ cướp là một minh chứng rõ ràng. 

Anh đã thực hành giới răn quan trọng nhất của Lề Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa 

hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình”. 

Người Samari đã cứu giúp người bị thương nằm bên vệ đường. Đó là con đường dẫn đến 

“sự sống đời đời”. Vị luật sĩ đã hỏi về điều kiện để được sống đời đời, Chúa Giêsu đáp: 

“Hãy đi và làm như vậy”. Đó cũng là ý nghĩa của Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất rằng: 

“Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra 

thực hành”. Lắng nghe và sống Lời Chúa chính là con đường xây dựng một “Giáo hội mở 

ra với tương lai”. 

 

Chúng ta tiếp tục bước đi hướng về lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo phận. Trong năm 

thứ hai này, chúng ta cùng đào sâu mối tương quan với giới trẻ, với các tín hữu nước ngoài 

– những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tương lai của Giáo hội. Trong 

các cộng đoàn đa dạng về tuổi tác, nghề nghiệp và hoạt động, chúng ta cùng nhau củng cố 

mối dây hiệp thông, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và sống Tin Mừng cách cụ thể trong 

môi trường sống và làm việc hằng ngày. 

 

Hôm nay, sau phần Hiệp Lễ, chúng ta sốt sắng cùng nhau đọc Kinh “Kỷ Niệm 100 năm 

thành lập Giáo phận”. Xin hãy cảm nghiệm sâu sắc những lời cuối cùng của lời Kinh ấy:  

Lạy Cha rất nhân từ,/ trong tình yêu của Cha/ nhờ Chúa Thánh Thần hướng 

dẫn,/ chúng con muốn tiếp tục trở nên ánh sáng Tin Mừng.” 

 

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy hồng phúc cho năm thứ hai của chúng ta. 


